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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

MARIA - JOSEPHA - FRANCISCA DE MEY

geboren fe Grembergen den 31 Januari 1881
en er overleden den 7 Maart 1042,
Voorzien van de H.H Sacramenten.

Lid van den Bond van het H. Hart, de Voortplan-
ting des Geloofs en van den wekelijksche kruisweg.

Qod heeft haar beproefd door het lijden ; maar

vermits zij van jongsaf den Heer had gevreesd en
zijne geboden onderhouden, was zij niet bedroefd,
noch morde zij tegen God, omdai Hij haar beproe-
ving overzond. Wijsh. III

Bedroeven wij ons niet als dezen, die geene
hoop hebben ; de wereld is een ballingschap, het
leven een doortocht, de hemel ons vaderland. Eens
zullen wij in Gods tegenwoordigheid vereenigd zijn
om samen het eeuwig leven te genieten; troosten
wij elkander in deze gedachten I Thess IV

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid,
mijn toevlucht in de beproevingen, nu zijt gij de
hoop mijner zaligheid.

Beminde Broeder en Zusters, ik dank u voor
de genegenheid, die gij mij steeds betoond hebt
en voor de goede zorgen, waarmee gij mijn lijden
zooveel mogelijk verzacht hebt. Vergeet mij niet
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. a.
R. L. =







