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|k verwacht de verrijzenis van de doden en het
laven van de toekomstige wereld. {Credo}

ey

Tot de vreugde van het Vaderhuis

is teruggekeerd de zlel van
Mevrouw

Elvira, Maria, Alice DE MEY

weduwe van de heer

HENRI SLUYTERS

geboren te Melsen de 30 december 1882 en
overleden, te Overmere, de 5 november
1968,

Gesterkt door d= H. Soocraomenten der zigken.
de Pauseiljke Zegen.

Heer, we hebben vertrouwen in uw oneindige
liefde, ¥We weten dat Gij het Leven geeft aan allen
die in U geloven en op U hopen,

Ve danken U voor de goede daden van onze
dierbare overledene: ze was immers een goede
echtgencte voor haar man en een ware moeder
voor haar dechter en haar aangenomen kind, dat ze
maet liefde opnam, Ze heeft hard gewerkt voor haar
gezin. Daarnaast hield ze van schoonheid, van de
mooie natuur, de bloemen, de dieren, de vogels en
kleine kinderen, Ze was een diepgelovige vrouw,
die haar levensavond doorbracht in gebed ¢n die
haar kracht vond in het sakrament van biecht en
kommunie. Haar lijden heeft ze met geduld gedra-
gen als een beproeving van God, die ons verganke-

lijk leven tot een weg maakt naar zijn heerlijkheid
en ons zuivert vzn alle envelmaaktheid en liefde-
loasheid.

Mijn dochter, dank u voor uw goedheid en gene-
genheid. Gij hebt wel veel geduld met mij meoeten
hebben, maar niets was u te veel. God zal er u om
lenen.

Mijn kinderen, dierbare familieleden en vrien-
den, weest me allen indachtig in uw gebed en ver-
geeft me alles waarin ik u tekort heb gedaan,

Jezus, op U wvertreuw ik, neem me op in uw
hemelse heerlijkheid.

Mejuffer Wilhelmina SLUYTERS,
Mejuffer Georgette CASTELEYN,
De families SLUYTERS, DE MEY,
VERSTEEG en BERMAERT,

danken u voor de blijken wvan

deelname in hun rouw en om

de steun uwer vrome gebeden.
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