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Gelukkig al wie de Heer vreest,

wie wandelt in Zjjin wegen.
Ps. 128. Vs, 1.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Achilles DE MEY

Weduwnaar van mevrouw
tana Ludovica DE PALUW
en van mevrouw Irma, Octavie FEYS.

Geboren te Wichelen op 9 september 1900
en overleden in het Emmanuel ziekenhuis te
Wetteren op 22 februari 1994

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

de farmilies, De Mey, De Pauw, Feys, Pieters,
Venneman, Boterberg en Buyle

danken U voor de blijken van geelneming in hun
rouw.

Met dank aan het verplegend en ander personeel
van het rustoord Sint-Jozef.

Toch wel heel onverwacht is ons vader en grootva-
der uit ons leven verdwenen.

Niet veel minder dan een eeuw heeft hij uit de
handen van zijn Schepper het verblijf hier op aarde
ontvangen.

Deze lange levenstocht heeft hij rijkelik gevuld.

Hij blijfft in onze herinnering als een gemoedelijk
man, die graag lachte en plezier maakte, die van het
leven genoot, die zich als voarzitter voor de gepen-
sioneerden en voor zijn leeftijdsgenoten met zijn
talenten en werkkracht inzette.

Een man aan wie de beproeving en het lijden niet is
voorbijgegaan. Het overlijden van zijn eerste vrouw
Louise, en tweede vrouw Irma, van zijn dochter
Rosina, waarbij hij na de dood van Irma een veillige
geborgenheid had gevonden.

Deze beproeving heeft Achilles diep gemerkt in de
laatste jaren van zijn leven.

Rust en geborgenheid vond hij dan op het Dorp in
net Rustoord, waar hij oude bekenden terug mocht
ontmoeten.

Wij zijn ons vader en grootvader dankbaar voor zijn
werkkracht, voor zijn vrolijkheid en blijheid, voaor zijn
zorg en zijn liefde.

Het afscheid maakt ons droevig. In ons geloof
echter vinden wij troost. Dat zijn leven vruchtbaar
blijve bij de Heer in wie hij vast geloofde.

Rouwl, L. Roals-Rombaut * druk brabo  wichelen



