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"Een moeder is het kostbaarste bezit op aarde.”

Dierbaar aandenken aan

HELENA DE SMET

— sinds 1967 weduwe van Louis De Mol

— moeder van José

— geboren te Aalst op 2 september 1902

— godvruchtig overleden in het AZ te Jette op
27 april 1996.

Héléne is vierennegéntig mogen worden en daar
was geen dag te veel bij, tot de laatste minuut
immers hield deze dappere vrouw van het |even.
Hoe kon het ook anders, ze stamde uit een bekende
Aalsterse carnavalisten-familie. ze ontdekte daar
de zonnige kant van het leven, ze leerde er van
ongs af om te gaan met mensen. Toen ze op
et einde van de jaren twintig trouwde, trok ze
met haar man mee naar Schoonaarde. Ook op
haar nieuwe parochie paste Helgne zich moeite-
loos aan. De mensen z2agen haar graag, zo
in de weer als ze was en altijd bereld om
-belangloos- al wie in nood verkeerde te helpen.
Een wrouw uit de dulzend, onze Hélene ! MNa de
oorlog volgde ze haar man naar Brussel, Ook in
het hartje van de grote stad poogde ze zin
te geven aan haar bestaan. Ze ging in het
Ursulinnen-rusthuis werken, dat was echt iets voor
haar : omgaan met oude, zieke en noodiijdende
mensen. De dood wan haar man brak haar veer-
kracht niet. Ze herorganiseerde haar leven. In de
zomer ging ze van de mooie natuur in Overmere-
Donk genieten. Natuurlijk maakte ze ook hier

r vele wrienden. Die hielden wvan haar
evensvreugde, haar gezelligheid, haar schrandere

wwrw, indeken be

manier van vertellen. De andere zes maanden
verbleef ze op haar appartement in het oude
hart van de hoofdstad. Ze hield zich kranilg in
een wereld die niet bepaald vriendelijk is wvoor
bejaarden. Maar door haar positieve kijk op de
dingen leerde ze de zaken relativeren. Van iedere
mens, al kwam hij uit een andere hoek van de
wereld, al was hi] zeventig jaar Jonger dan zij,
bleef ze de goede kanten bekijken. Haar beste
vrienden waren haar huisarts, dokter Yoshimi,
een Japanner die voortreffelijk MNederlands sprak,
en haar toegewijde nicht Jeaninne. En haar zoon
José natuurlijk, die elke dag langs kwam, haar
vertroetelde en bijstond, José, wvoor wie het
appartement in Brussel en het zomerhuis aan
de Donk wvoortaan leeg staan, maar wiens hart
gevuld blijft met dulzenden lieve herinneringen.
Hélene was al haast negentig toen ze op eigen
houtje naar Lourdes trok. Want diep-christelijk
was ze ook deze socisal-voelende vrouw die
haar inspiratie ooit bi] priester Daens had
gevonden. MNu leeft ze verder bi] de Heer. Dat
wordt een nieuwe vriendschap, eentje voor de
Eeuwigheid. Dag, lieve moeder in de Hemel.

[(Mark De Bie)

De familles De Smet., De Mol, Rogghe
en Van Hecke danken u wvoor uw
medeleven.
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