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"Ik ben de Verrijzenis en het Leven”
Wil in de Eucharistie en uw gebed gedenken

.I.

MEVROUW

Germaine DE SMET

weduwe van de heer Raymond ANNAERT
geboren te Lede op 14 september 1911 en er
godvruchtig overleden op 26 april 1980.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

Lieve moeder, met stille eerbied en oprechte
dankbaarheid denken wij vandaag terug aan ai
wat gij voor ons, uw kinderen, hebt betekend.
Gij waart het hart van de familie die ailen
eensgezind rond uw persoon wist te verzame-
len. Uw grootste vreugde hebt gij steeds ge-
zocht en gevonden in de intimiteit van de
huiselijke kring, in de taale arbeid voor uw
mooi gezin en in de eenvoudige dienstvaar-
digheid telkens als iemand in nocd op u
beroep deed.

Moeder kende het leven met zijn goede en
kwade dagen, met ziekte en gezondheid. Zon-
der klagen heeft zij alles uit Gods handen
aanvaard. Zij kon zo stilletjes zitten bidden
met grote dankbaarheid en met een stil ver-
langen naar haar kinderen en kleinkinderen.
Christus heeft ons zijn geheim raadsbesiuit
doen kennen, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn
gedachten, hoe onnaspeurlijk Zijn wegen.

In lietde heeft Hij ons voorbestemd Zijn kin-
deren te worden door Jezus Christus naar het
welbahagen van Zijn Wil.

Wij bidden God dat ieder van ons haar beeld
in zich mag bewaren als een kostbare her-
innering aan de rusteloze zorg en het biddend
vertrouwen van een diep-gelovig en een in-
goed mens. Moge zij met vader nu in Gods
vrede zijn.
Lieve kinderen en kleinkinderen, |k dank u
voor de grenzeloze toewijding waarmee gij
mij hebt omringd. |k was blij dat ik steeds
in uw midden mocht zijn, echt gelukkig om de
twee geestelijke roepingen welke uit ons ge-
zin zi?n geboren. Troost u, want de dood is
toch maar een overgang naar het voile leven
en wij blijven dan ook voor eeuwig met elkaar
verbonden in de lielde van God.
Dierbare broers en Zusters, familieleden en
vr'enden, voor de vele kleine attenties van
E:nnganhaid en vriendschap dank ik u allen.
ten we elkaar blijvend gedenken in onze
gebeden.

Moge O.L.Vrouw van Lede haar trouwe die-
nares begeleiden naar Gods Vaderhuis

De families DE SMET, ANNAERT,
DAELMAN en COPPENS
danken U voor de blijken van meeleven

en Uw gebed.
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