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Geboren op 06-10-1904 te Oordegem
Overleden op 19-09-1986 te Merelbeke
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Ik geloof in de Verrijzenis.

.I.

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Frans DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

Maria ROSSCHAERT

geboren te Oordegem op 6 oktober 1904 en over-
leden te Merelbeke in de Kliniek Prinses Josephine-
Charlotte op 19 september 1986, gesterkt door
het ziekensakrament.

OUD-STRIJDER 1940-1945.

« Heer, laat mij naar mijn daden

en mijn gerechtigheid

in alle eeuwligheid

mij aan uw hell verzaden. "
Zelf had hij nooit gedacht zo een hoge ouderdom
te zullen bereiken, te meer daar hij geregeld door
ziekte werd gekweld. Opname in het ziekenhuis
on goede zorgen brachten hem er steeds weer
boven op. Zo kon hij zijn oude dag slijten in rust
te midden van de zijnen.
Met moeder, die hij nu reeds lang moest mis-
sen, had hij alles gedaan wvoor zijn gezin, ge-
werkt, gezwoegd, gezorgd. Zijn vreugde bestond
er In te zien dat het zijn kinderen en kleinkin-
deren goed ging.

WL INJEKEN. D

Hij was ook een man die zlin vertrouwen op de
Heer stelde. De jaren die hij alleen in zijn huis
doorbracht wist hij zich toch in Gods bijzijn. Hij
sprak tot Hem In gebed, overtuigd van het
«+ Vraagt en ge zult verkrijgen..."".

We zullen moeten wennen aan zijn lege plaats,
aan het zwijgen van de stem die zijn medeleven
uitdrukte, asn de afwezigheid van zlin levende
blik.

Maar in ons hart blijft zijn plaats, onze dank-
baarheid vergeet hem niet en zijn voorbeeldig
leven zal ons een kracht zijn.

De families :

DE SMET. ROSSCHAERT. MOREELS
en PRAET,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. D¢ Brauwer - Oordegem
Uitg. J. De Vuyst - Smetlede




