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Zoven maal om de aarde te gaan,

als het zou moeten op handen en voeten ;
Zeven maal, om die ene e groeten

dhie daar lachend te wachten zou staan ...
Zeven maal over de zeegn te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het

mij deren,

kon ik uit de dood die éne doen

karan ...

I. Gerhardt.

.',

Aandenken aan

de Heer

Eric DE SMET

Student Scheikunde fe Gent.

Zoon van Dokter en Mevrouw
Paul en Margot DE SMET-BROES

Geboren te Zele op 6 juni 1974
en overleden te Gent op 22 april 1997.
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Liefste Eric,

Zovelen hebben je lief, dat west je.
Wie je kende weet hoe fijngevoelig en respectvol
j& was. Zovesl prachtige gaven die je bezat om
anderen gelukkig te maken. Zodanig zelfs dat je
jezeif bijna vergat.
Mijn jongen, het doet ons pijn afscheid van je te
moeten nemen.
Een mooie toekomst lag voor je open. Zoveel
mooie momenten die je nog te wachten stonden,
met ons, met Sigrid je liefste vriendin.
Mijn schat, onze tranen kunnen niet vertellen hoe
diep bedroefd we zijn. We zullen je verschrikkelijk
hard missen : mama, papa, Vincent, Anne, Sigrid,
de famille en al je vrienden.
In ons hart zal de liefde die we voor je voslen
diep gegroefd zijn en ik hoop dat we elkaar eens
weerzien.
Dikke kus van

mama, papa, Vincent, Anne, Sigrid.

De families DE SMET, BROES, ROSSEELS en
INDEKEU danken U wvoor uw diep en christelijk
meeleven.
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