Alois Stefaan De Smet

Geboren op 25-03-1866 te Wichelen
Overleden op 22-01-1956 te Schoonaarde
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Dat de zielen der overledenen door de barmhar-
tigheid Gods in vrede rusten.
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Alois, Stefaan De Smet
weduwnaar van Mevronw
MARIA SYLVIA D'HONDT
EI:l'ﬂgEl‘IDGI van Mevrauw
EMMELINA DE WILDE

RUSTEND VELDWACHTER
DER GLCMEENTE SCHOONAARDE

Geboren te Wichelen de 25 Maart 1868 en godvruchtig
overleden te Schoor arde de 22 Januari 1956
szerﬂ-:'tllmr de H.H. Sacramenten,
Wereerd met hel burgerlijk ereteken 1ste mn Z2de kiag
4, o

De dierbare overlederie heeft van God de onschat-
bare genade ontvangen, een lang leven, als Gods
gewillige dienaar, te mogen doormaken, en zacht
in de Heer te ontslapen, voorbereid op de grote
dag van zijn verschiinen voor het oog van God.
Dierbare kinderen en familieleden, mijn laatste
kortstondige ziekte heeft de gelegenheid riet ge-
boden dat ik van u mocht alscheid nemen ;: weet
nochtans dat ik u dank om uwe genegenheid
Dierbare echtgenote, ik verlaat dit leven dat voor
mij vol beproevingen was. Treur niet om mij, en
heb dank om de zo nodige zorgen aan mij besteed,
De goede God lone er u om. — Laten we allen
de dierbare overledene, in volle innigheid, in ons
gebed gedenken.

Aklen van Gelsol, Hoop en Liefde, (7 jaar en 7 quadr afl )

De familién De Smet, Van Accoleyen,
D'Hondt, Van Boven, De Wilde, en
Cooreman,
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