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TER NAGEDACHTENIS AAN

JACOBUS WILHELMUS MARIA,
lid v. h. Genootschap der H. Kindsheid,
zoontje van den Heer
JACORUS WILHELMUS VRIENS,
en Mejuffrouw
PAULINA MARIA VERHOEVEN,

geboren te Tilburg 17 Juni 1920 en aldaar
. overleden 17 Februari 1932, tijdig voors
+len van de Genademiddelen der H. Kerk.
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Gelijl: een kranke blom, die op den
[Autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te
[nieten gaat,

200 blomde" en bloeidet gij,
eilaas, en’ t is voorbij ! G. G,

Oogappel van Vader en Moeder, — bes
hulpzame lieveling te midden van een druk
gezin, — ijverig afgewerkt model voor
uw schoolmakkers, — vurig apostel voor
Jezus’ heiligen dienst verdiendei gij rust
en vrede in den frisschen onbedorven
morgen nog van uw leven in de ccuwige
plechtige communio (vereeniging) wvan
den Hemel,

De Wijngaardenier plukte deze fijne
teere pas ontloken bloem uit Sint Anna's
hoven om Hem te aanschouwen en te
loven ongestoord te midden van de Ene
gelenhoven,

En als het, 't elevatieklobske
in d'hand, den Priester diende,
200 zuchtte 't ; ,,Ons toekome uw Rijkr''
godsvruchtig opwaarts ziende. G. G.

Spoediger en onverwachter is Ziin Rijk
gekomen om daarin een voorspreker te
tiin voor ,zijn"" familie, zijn kerk, zijn
school.

Vader, Moeder: de mensch wikt, God
beschikt. Zijn heilige naam zij geprezen,
Broers en zusters, weest gij nu de vreugde
en trots van vader en moeder. School.
makkers en vrienden, bliift gehoorzaam,
gaat trouw naar de schoolmis, denkt aan
mij bij uw plechtige H. Communie. Bidt
voor mij, Ik zal voor u bidden.

De zulken is het Rijk der Hemelen.
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