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Komt allan tot Mij die uitgeput zijt en on-
der lasten gebukt. Ik zal u rust en verlichting

schenken. (Mattheus 11, 28)
L
Hem vreedzaam gedenkend bidden wij voor
de Hear

MICHEL DRIEGHE

echtgenoot van Mevrouw

HORTENSE BRACKE

geboren te Overmere, op 14 september 1913,
en overleden te Gent op 7 oktober 1975.

Cesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940 - 45,

Het kruis van beproeving heeft over het
leven van Michel een brede schaduw gewor-
pen. Corlogsleed en krijgsgevangenschap heeft
hij moedlg doorworsteld. In de jaren van volle
kracht en werklust kwamen tegenslag en ziek-
te zijn aktiviteit al te vroeg verlammen. Pijn
en lijden kon hij moedig dragen, maar niet te
kunnen werken, gedwongen rust bleven hem
een kwelling. Als 't enigzins kon, zocht hij
kalme bezigheid in zijn tuin of binnenshuis
waar alles steeds kraaknet en gezellig was.

Trots alle miseries was hij er gelukkig met
zijn geliefde echtgenote. Volkomen op elkaar

afgestemd, waren ze voor elkaar een steun en
opbeuring, Hun beproefde liefde maakte hen
heldhaftig sterk. In gelovig vertrouwen von-
den ze verlichting en kracht bij God.

Bij deze pijnlijke scheiding bidden we U,
Heer, neem onze geliefde vader nu bij U op
in de hemelse vreugde en blijf ook bij ons om
ons rust en verlichting te schenken.

H. Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De families DRIEGHE, BRACKE, VAN DEN
EECKHOUT, DE SCHOENMAECKER en
aanverwanten.
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