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Gedenk, o mens, dat ge storf zijt en tot stof
zult wederkeren. - Aswoensdag

.I..

Gedenk in nw gebeden de ziel van
Juffrouw MATHILDE DRIEGHE

geboren te Lokeren op 1 Mei 1878 en gedvruch-
ig overladen te Costakkar (klooster-dorp) op
28 Februari 1955, versterkt door de HH. Sacra-
menten.

Zij hesft cndervonden dat het leven loopt over
hobbelige wegen. Toch beschouwde ze he! le-
ven ala een kostbgar geschenk van de ESchep-
per en ze was er vast aon gehecht enze streed
mat moed tegen de vele beproevingen

Haoar gebed heeft haar hierbij hulp gebracht.

Maar het einde kwam en 2ze agnvagorde de
dood en ze schonk met gelatenheid haar ziel
aan haar Schepper. Dat gij ruste in vrede.

Heer Jezus-Christus, em uw allerheiligste dood-
strijd en uw bhede in de hof wan Olijven, toen
uw rweal dls druppels bloed op de gorde
vioeide, red uw dienares, (Gebeden der ster-
venden) Beminde bloedverwanten en itrouwe
Kenniasen, dit jaar of een ander zult ge de
dood ontmoeten. Dan zult ge verlangen dal ver-
wanten en vrienden voor U bidden. Wat ge
dan zult verlangen veoor U zeld, wvraag ik nu
voor mij. Voor die godvruchtige blijk van ge-
negenbeid zeg Lk mijn mnige dank.

O. L. V. ven Lourdes, bid veer ona (300 d a.)

Danken U om uw vrome gebeden en uw christelijke deelneming
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DRIEGHE en Bloedverwanten.

" Drukk. Mare GEERS Holstraat, §1 Oostakker




