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« |k ben de verrijzenis en het leven »
J. Chr.

T

Vroom aandenken aan de Heer
JULES DRIEGHE

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Rogiers Margriet

geboren te Schellebelle op 4 juli 1889
en overleden te Wetteren op 16 januari
1974.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der
ziecken en de volle aflaat voor het
stervensuur,

In de Schriftuur, het boek van God
aan de wereld, geschreven voor ieder-
een van ons, staan woorden opgete-
kend die tevens kunnen dienen als de
foto van een overledene, als een waar-
devolle en treffende herinnering voor

allen die de ontslapene gekend heb-
ben...

Hier hebben we de mooie toepas-
sing « Al wie het Rijk Gods niet aan-
vaardt als een kind, zal het niet bin-
nengaan »... Jezus Christus.

De geliefde man, door de Heer ge-
roepen om als de goede en trouwe
dienaar eensdaags eeuwig beloond te

worden was een eenvoudig, een voor-
beeldig en stil getuigend christen : hij
heeft het Rijk Gods waarlijk aanvaard
met de bekoorlijke eenvoud van een
kind; de moderne hoogmoedige samen.
leving getypeerd door allerlei kom-
pleksen en ontsporingen hadden geen
vat op de stevige rots van zijn onwan.
kelbaar geloof, naast arbeidzaamheid
en strenge plichtsbetrachting.

De goede God lone spoedig zijn ver-
dienstelijk leven.

Geliefde kinderen. kleinkinderen,
zuster en familie : hebt allen dank voor
uwe genegenheid en grote zorgen. Tot
weerziens in de hemel.,

« Mijn Jezus, barmhartigheid »

300 d. afl.

Hr. en Mw. Bernard Drieghe-De Mol
Hr. en Mw. Daniél Van Bellegem-
Drieghe
De Families : Drieghe, Rogiers, Roels
en Van Bellegem.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

druk. drieghe
Begr. De Schepper - T. 69.13.09



