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TOT ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW
Madeleine DRIEGHE

Weduwe van wijlen Heer Jozef ROELS

Geboren te Schellebelle op 1 juni 1888 en er

godvruchtig overleden op 8 april 1971, voor-

zien van de HH. Sakramenten der Zieken en
van de volle aflaat voor het stervensuur,

In de Schriftuur, het boek van God voor ieder-
een van ons, staan de woorden opgetekend
die de diepe zin van ons leven typeren. =We
zZijn pelgrims op deze wereld; onze dagen
vliegen snel voorbij en hier is geen vasie
woonstedes, Ps. 28,5

Ons leven : een pelgrimstocht naar God en
eeuwigheid... glanzende wegwijzers die heel
het stichtend leven der geliefde ontslapene
hebben gekenmerkt.

Zij heeft deze weg naar hare onsterfelijke
levensbestemming bewandeld met een diep
aartsvaderlijk geloof, met de fakkel der liefide
tot God en evenmens, in het licht der christe-
lijke hoop l...

Haar pelgrimstocht op aarde was aldus een
voorbeeld en stille getuigenis... in eenvoud,
geedheid, gemoedelijkheid, diepe vroomheid.
Haar zo menigmaal en wurig gebeden rozen-
krans, haar beduimeld gebedenboek dragen
de stille sporen van dit verdienstelijk leven...
Met de overgave der heiligen is Zze sereen
de dood ingetreden midden de heilige Week,
in de hoge morgenduren van Witie Donder-
dag... getekend met de wit-gele viag der

Eucharistie.

Moge de goede God dit stichtend leven spoe-
dig lonen met het onsterfelijk Paasvisioen der
zaligende Godsaanschouwing in het licht der
eeuwige glorie !

Beminde =zuster, broeders en familie : hebt
allen dank om uwe grote genegenheid en
tedere zorgen.

Tot weerziens in de hemel.

« Mijn Jezus, barmhartigheid ».
300 d. afl.

De Families :

DRIEGHE en ROELS,

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.
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druk. drieghe, weltaren



