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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Coleta DRIEGHE

weduwe van de Heer Jules Verschelden

geboren te Schellebelle op 13januari 1892
en godvruchtig overleden te Aalst,
op 31 maart 1976,
gesterkt door het H. Ziekensakrament
en de Pauselijke Zegen.

De Heer en Mevrouw

Edgard Van Bocxelaer-Verschelden
De Heer en Mevrouw

Gilbert Verschelden - Meuleman

De Families Drieghe, Verschelden,
Roels, Van Landuyt

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. De Schepper, Wetteren - Tel. £9.13.09
druk. van nieuwenhuyse
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Ik geloof in het eeuwig leven.

In de avond als het licht vreedzaam is
en de donkerte ons vreedzaam ontsluit,
is zii kalm en rustig heengegaan, de
blijde boodschap tegemoet

van het eeuwig licht,

Met de rust kwam de vreedzaamheid
in haar leven als een avondzon,

na een gevuld leven in dienstbaarheid
en liefdevol geven.

Wij bidden U, Heer, dat zij levend bij U,
mag waken over ons, die haar lief hadden,
dat zij onze namen in herinnering

mag brengen, dat wij de blijdschap
van haar rust mogen ervaren.

De lange jaren overdenkend

dat ik bij U mocht zijn,

brengen in mijn hart de warme dank
aan de zusters die dienden en zorgden,
en aan al de ouden van dagen

met wie ik samen leefde.

Dierbare kinderen, familie

en de vele bekenden,

heb dank voor uw zorg en medeleven,
Laat de gedachtenis aan mij, blijven
vergezeld gaan van een vroom gebed.



