Camiel Drieghe

Geboren op 02-04-1867 te Overmere
Overleden op 14-03-1950 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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T Bid voor de ziel

van Mijnheer

CAMIEL DRIEGHE

weduwnaar van Mevrouw

MARIA THERESIA VAN DAELE

geboren te Overmere, de 2 April 1857 en er godvruch-
tig in de Heer ontslapen, de 14 Maart 1950
Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gewezen bestuurslid van heté St Vincentiusgenootschap.
Lid pan de 32 Orde - de Bond pan het H, Hart - de Con-
frecie van het H. Sacrament - de H. Barbara - het H.
Hare - de wekelifkse kroisweg en andere goderachiige
genootschappen.

Vereerd met: het Landbouwereteken 2° klas - het bij-
zonder Landbouwereteken 1¢ klas - het burgerlijk erefe-
ken 22 klas en de Gouden Palmen der Kroonorde,

Medestichter en Beheerder der verschillende maat-
schappelijke perenigingen.

Oud vleesheurder der gemeente.

Het leven speelt zich al tussen kleine en grote
zaken. Het leven wordt afgeteld als esn rozenkrans
waorvan de kleine kralen de werkdagen zijn en de
grote kralen de Zon- en Hoogdagen. Op de onverge-
telijfke morgen vaa 't huwelifk met zin bloemen,
wensen en zegen van de Kerk, schenkt God een
huwelljksgift: de huwelijksgenode om onder meer da
donkere dagen van ‘t laven te varlichten en 't verdriet
te verzachten,

Christ.:s’ genade onderhoudt 't vuur der huwelijks-
liefde die bij plichtbewustz cuders nooit nitdooft,

Deze goede vader heelt samen met zijn echigenate
in onwankelbare huwelijkstrouw wvoor zijn kinderen
geleeld. Hij heeft zich verheugd als ze klein waren en
wanneer ze groter werden, kon hij met belangstelling
naar zijn epgroeiende en volwassene kinderen luiste-

ren als de lulsteraars naar hun rodiotoestel. Zin ziel

hing vol onzichtbare klokken en schakelborden waar-
van de even onzichtbare draden zich uitspanden
naar de yeheimste hoeken van de ziel zijner kinderen.
Beter dan welk technisch apparaat signaleerde het
kloppen van zijn hart als er gevaar was dat een
vijandelijke duikboot in volla levenszee naderde om
ziel en geluk van zijn kinderen te torpederen, De
overledene nam de esuwigheid als maatstaf van zijn
inzichten en beocordelingen. Hij was een man met
edele bedoelingen, onbaatzuchtig, luimig en vriende-
lijk. Jarenlang kwam hijin de week naar de H. Mis
en ter H. Talel. De glans van zulke levenshouding
wordt in deze tijd te weinig opgemerkt en nagevolgd
en met rechtmatige redenen mag de vrees geopperd
worden dat opnieuw in de week in de kerk een open
plaats wordt achtergelaten welke door niemand zal
Ingenomen worden,

Beminde Kinderen, ik heb U 't voorbeeld gegeven
van christen als mens en vader. Blijft rotevast gehecht
aan 't geloof. Dank voor uw onversaagde en onver-
moeide zorgen. Bidt voor mijn zielerust. Tot weerziens
hierboven bij moeder.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 dagen aflaat)
De tamilién DRIEGHE,
VAN DAELE,
MEUS,
BONMNAERENS,

danken U wvan harte woor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij van
Uwentwege mochten ontvangen bij het
afsterven wvan

Mijnheer Camiel Drieghe.

Drukkerij Gebroeders D'ho.nge, Overmere, te]__!-‘}éﬁ.




