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Een aamkraon zijn -da hooge jaren, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

BERNARDUS DRIEGHE

Zoon van Mijnheer en Mevrouw
JOANNES en ROSALIE ROELS
Geboren te Sinaai den 29 Mei 1857 en god-

vruchtig overleden te Gent |l. 0. (Oostakker)
den 15 November 1942, versterkt door de H.H.
Sacramenten der stervenden.

De duurbare overledens was een overtuigd
christen mensch, die Gods geboden van zijn
prilste jeugd af heeft onderhouden, en in zijn
geloof levenskracht en sterkte vond. Hij was
eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en
week af van het kwaad. Daarom zal zijn ge-
dachtenis in eere en zege blijven.

Zalig de mensch die met geduld het lijden
draagt, want hij zal de kroon des levens ont-
vangen, welke God belocfd heeft aan hen
die Hem beminnen.

Duurbare zuster, ik dank uin het bizonder
voor de zorgen, die gij aan mij gedurende mijn
langdurende ziekte besteed hebt. Ik zal u in den
hemel beminnen, zooals ik u op aarde heb be-
mind.

Beminde familicleden allemaal en vrienden,
vaartwel en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb wvertrouwen op
300 dagen aflaat.

Genadige Jezus, geef hem de eesuwige rust
800 d.afl.







