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« Het geknakte riet zal Hij niet breken
en de kwijnende vlaspit niet doven =.

[Jesaja 42,3]

.1.

Vertrouwend op Gods belofte van eeuwig leven
hebben wij afscheid genomen wvan

DE HEER

Bernard, Jozef Drieghe

echtgenoot van mevrouw
ALICE, ADOLPHINA STROOBANT

geboren te Schellebelle op 23 juni 1909 en
overleden te Gent op 9 oktober 1990, voorzien
van het H. Ziekensakrament en de Pauselijke
Zegen.

Oud-strijder 1940-1945. - Lid N.S.B.

Zoveel soorten van verdriet,

ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden,
En niet het snijden doet zo'n pijn,

maar wel het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)

Het heeft zolang geduurd :

een traag proces van afstand doen,
van vergeten

en verglijden

... vandaag

van in de tijd

naar eeuwigheid.
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Je hebt het niet geweten

maar toch gevoeld

hoz wij en jij

moesten loslaten,

hoe wij elk onz’ wegen gingen
van elkaar vandaan,

gescheiden door dat bitter leed
dat oud en ziek zijn heet.

Je hebt het niet geweten

maar toch misschien gevoeld

dat God weldra zou komen

cm jou tot nieuwe mens te maken,
want voor Hem telt alles mee :
wat je deed en wie je waart

in betere en ook in deze dagen.

Je hebt nu alles afgelegd,

de zorg, de last, en alle pijn
je treedt een ander leven in
waar alles anders is,

voorbij

aan alle angst en eenzaamheid.

De Heer is nu voorgoed gekomen
Hij gaat met jou

een onuitsprekelijke toekomst in;
je wordt beloond

voor alles wat je hebt gedragen :
je gaat met Hem

de echte hemel in.

De Familie dankt U voor Uw gebed en
medeleven.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbaere



