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Hemelse Vader, Uw H. Wil geschied=!
T Bid voor de ziel van Mijnheer

Aviel Bernard DRIEGHE

geboren te Overmere, de 1 ocogst 1900 en aldaar
overleden op 27 november 1955

Gezallid met het H, Oliesel in extremis.
Lid der confrerie van het H. Hart en de H. Barbara.
Cud.strijder 1940 - 1945,

Vandoog is de mens nog aan 't werk, en morgen
iz hij als rock verdwenen.

Onbegriipelijk zijn de wegen der Voorzianigheid.
Wie zal zeggen tot God: "Wacrom handelt Ge zo |,
Oneindig goed zijt Gij, o Heer, en barmhartig; daor-
om stellen wij ons verirouwen op U, want alleen bij U

is het cordeel.
De Zondagmorgen nog was hij op post in de H.

Mis, de Zondagmiddag betaalde hij het lidgeld voor
de H. Hartbond, en de avond van diezelide lag hij
neergeveld op het doodsbed.

De Heer weze zijne zlal genadig.

Mijn goede broer Rager en zuster Maria, zovels
jaren hebben wij onder hetzelfde dak gewoond ; in
het gangezicht van de dood werd mif zo klaar wat
gij voor mij hebt gedaan, hoeveel kommer en zorg ge
voar mij had ; weest duizendmaal bedankt om uw ge-
duld en genegenhe!d: uw tronen en gebeden zijn nu
mijn redding voor esuwig.

Duurbare fumilieleden en wrienden, stort een
gebed voor mij.

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust,

en dat het esuwig licht hem verschijne.

Uw dr:e.[neming in het verlies
van hem die ons zo dierhaar
was, schonk ons veel troost,
en uw gel}eri was een kosthare
!m]p voor onze welbeminde
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De familién : DRIEGHE en VAN DAELE.

Drukkeri] Hubert D'hooge-Bontinek, Overmere tel. 271




