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Gelonfd zij Jezus-Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

AUGUST HENRI DRIEGHE

Echtgenoot van Mevrouw

LLouise VAN HESE

OUDSTRIJDER - KRIJGSGEVANGENE -14 -18

geboren te Grembergen den 6 Oktober 1882
en aldaar overleden den 10 September 1941.
Verslerkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De mensch is niets op aarde. Als hij, na
veel werken en zwoegen eindelijk meent te zul-
len genieten van de vrucht van zijnen arbeid
dan komt opeens de ounverbiddelijke dood al
zijn verwachtingen verijdelen.

Gelukkig die in de wederwaardigheden van
dit vluchtig leven op den Heer zijn betrouwen
heeft gesteld: dan heeft hij gebouwd als op
een vaste rots, het huis zijner eeuwigheid.

Hard toch is de slag die ons (reft, onze
harten zijn van smart gebroken bij het zo0
onvoorziens afsterven van onzen geliefden va-
der. s maar wie God vreest moet ook den
dood niet vreezen, daar ze voor hem een goe-
de bron van geluk zal zijn.

Beminde Echtgenoote, mijn geliefde Kinde-
ren, Kleinkind en familie, wvaartwel, ik hoopte
nog menige jaren bij u te zijn om uw geluk
te betrachten, doch de Heer heeft het anders
gewild, Zijn Naam weze gezegend. Gij hebt
mij allen teederlijk bemind, ik dank u voor
uwe genegenheid en toewijding. Ik zegen u en
in den hemel zal ik u ook beminnen. Intus-
schen vergeet mij niet in uwe gebeden.
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