Arthur Henricus Drieghe

Geboren op 22-07-1879 te Schellebelle
Overleden op 04-09-1968 te Schellebelle
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

ZALIGE GEDACHTENIS
VAN DE HEER

Arthur DRIEGHE

weduwnaar van wijlen Mevrouw
Adolphine DE CLIPPEL

geboren te Schellebelle op 22 juli 1879 en er
godvruchtia overleden op 4 september 1968,
voorzien van de Heilige Sakramenten der zieken
en de volle aflaat voor het stervensuur.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen,

Hij is door het leven gegaan met de lichtende
fakkel van het aartsvaderlijk geloof dat met hem
vergroeid scheen als een stoere boom in vaste
grond... een goudwaarde in zijn bestaan : de zin
van ziin aardse pelgrimstocht. Verkleefd aan pries-
ter en Kerk was hij een man van buitengewone
trouw aan de zondagsmis zolang zijn zwakke krach-
ten het veroorloofden.

Werkzame en liefdevolle vader heeft hij voor
zijn schoon en flink opgevoed gezin geleefd, ge-
slaafd en gesloofd als geen tweede! Hij kende de
zware tljd van de oude landman. . werken en ker-
ken.

Megenkinderen getuigen kroongewijs voor zijn
diep-christelijk en edelmoedig leven. Terwijl de
priester hem bijstond is hij kalm en sereen de zalige
c*eumghem ingegaan.

De goede God lone spoedig zijn verdienstelijk
leven.

Geliefde kinderen, dankom uwe tedere zorgen,
gii vooral miine goede dochter aan de Heer gewijd.
gedenk mij in uwe gebeden. Beminde broeders,
zusters en familie, tot weerziens in de hemel.

“Miin Jezus, barmhartigheid”. {300 d. afl.)

De families DRIEGHE, DE CLIPPEL,
ROELS en VAN DE STEEN

danken U om de blijken van
medeleven in hun rouw.

Drukk. J. Cooman-Michiels, Schellebelle
Begrafenissen : Wwe R. De Schepper, Wetteren



