Alice Maria Drieghe

Geboren op 06-01-1908 te Overmere
Overleden op 04-02-1970 te Gent
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Zo zullen we voor altijd samen =ijn me! ds Heer.

Troost alkaar met dexs woorden.
(Poulus aan de Tessalonlvenzen)

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van Mevrouw

Alice, Maria DRIEGHE

weduwe van de heer

Cyriel AENDENBOOM
geboren te Overmers de & januari 1908, on zacht
in de Heer ontslapen te Gent, op 4 februari 1970,
Gesterkt door de HH, Sukramanten van de zlek=n

en de Pauselijke Zegen

Bestuurslid v/d kristelijke hond der gepensioneerden
P

Alice, nu ge van ons zijt heengegaon mostsn
we u danken voor de geluigeniy hier op onze pa-
rochie. Ge woart een toonbaeld van levensmoed,
van eenvoud en blije tnzet voor al uw medemen-
sen, We aijn echt Herop

We bewondsren uw ljver als bestuurlid van
de gepeonsionesrdenbond en van de H. Hartbond,
Gl deadt alles met hart en ziel, siipt en nouwge-
ze!, belangloos bllj. We bewonderen uw moed
midden het vale lijden dat u ten deel viel. De Heer
xisl seher In ziis genadigheld neerop al uw ver-
diensten en Hij xal er u ook naar lones.

Omringd door uw kinderen en familieleden
xijt ge naar de Vader gegaan om zijn beerlijkheid
te delen. Samean als lamilleledsn, vrienden en me-
deparochianen blljven we u dankboar gedenken

en bidden voor uw esuwige zaligheld We rekenen
op uw voorsprack bij de Vader.

Heer, mogen we allen dieper mot elkaar ver-
bonden zijn omwille van het lijden en de dood van
dexe yrouw.

Heaer, wees Gl voor haar het geluk dat nooit
mea; aindigt. Amen,

De fomilies AENDENEOOM,
DRIEGHE,

VAN DEN EECKHOUT,

en TASSYNS.

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw sn om
de steun uwer vrome gebeden.
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