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Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.

1.
BID VOOR DE ZIELERUST

vam

Melanie Van Caelenberg

Weduwe van

Prosper Huylebroeck

Geboren te Impe de 14 Mei 1873 en godvruchtig
overleden te Lede de 5 Juli 1953, voorzien van
de laatste HH. Sacramenten
en de apostolische zegen,

Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara

en andere godvruchtige genootschappen.
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Van jongs af opgevoed in de vrees des Heren,
leefde ze met een mild hart, zacht van inborst
en innemend van voorkomen. Eenvoudig en op-
recht diende ze haar Schepper en viuchtte het
kwaad,

De verdiensten van hen die voor de opvoeding
van de kinderen znllen gezorgd hebben zullen
groot zijn bij de Heer.

Door God en de mensen bemind, zal haar ge-
dachtenis in zegening blijven,

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, tot in de
dood ben ik u een voorbeeld geweest van gods-
dienstig leven en godsvertrouwen. In genegenheid
en lietde heb ik gewerkt voor uw welzin. Leeft
gij op aezelide wijze — Bidt voor mij en blijft
standvastig in uw geloof. Van in de hemel zal ik
over u waken.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID. 30Cd, atl.
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