Marcel Becqué

Geboren op 27-07-1909 te Schellebelle
Overleden op 05-05-1988 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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" Het goud wordt beproefd in het vuur;
Godvallige mensen in de even van het
lijden. ,, (Eecl. 2.4)

T
VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel Becqué
echtgenoot van Mevrouw

Maria Viaeminck

geboren te Schellebelle op 27 juli 1909 en god-
vruchtiz overleden in de O.C.M.W. kliniek te
Wetteren op 5 mei 1988, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen,
Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneerden,

Langs de kennis die het geloof ons biedt, weten
wij dat ons lijden hier op aarde, wanneer we het
kristelijk verwerken, eeuwigheidswaarde heeft.

Het is echter moeilijk om dit geloofspunt in het
dagelijks leven te aanvaarden, wanneer we de
lijdensweg meemaken van iemand die we liefheb-
ben. Gemakkelijk krijgzen we de neiging opstan-
dig te worden en aan God te vragen " Waarom "'

In zulke ogenblikken valt het moeilijk met een
gelovig hart te zeggen " U wil geschiede. Als
mens van de buiten zal Marcel zeker genoegzaam
inzicht gehad hebben op de dingen rendem ons,
om de aftakeling van de mens in de natuur terug
te vinden en achter dat natuurlijke hoegenaamd
geen goddelijke tegenstrijd te moeten zoeken.

www.indeken.be

Beminde echtgenote, kinderen, familie en vrien-
den, allen dank veor uw genegenheid, voor uw
opbeuring en bezorgdheid tijdens mijn ziekte.
Bidt voor mij.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer

Voor je aanwezigheid, je woord van begrip, je
blijken van genegenheid danken je van harte de
families Becqué, Cattoir, Ylaeminck en Dugquet.

Mamis zendag 26 juni 1988 om 92.15 uur.

druk. Erik D’hooge
Rouwleiding Roels - Rombaut VWichelen



