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God is liefde.
+

Tar nagedachtenis wvan

de heer
FRANS DE LAET

echtgenoot van

mevrouw Georgette BYL,

geboren te Zwijndrecht op 13 augustus
1916 en er overleden op 17 december
1984, wvoorzien wvan de Ziekenzalving.

Gepensioneerd werknemer Chevron.

Voor uw blijken van deelneming

danken U van harte :

Mevrouw Frans De Laet-Byl,

De heer en mevrouw Paul Thys-De Laet,

De heer en mevrouw Fr. De Laet-Vereecken,

De kleinkinderen,

De families De Laet, Byl, Somers en Van der
Venne,

Begr.Van Bogaert Zwindreche-Antw. L.O. Tel, 3532.71.62

We belesfden de dagen wvan wvoorbereiding op
de geboorte van de Verlosser. In die dagen is
Frans geboren tot het nieuwe, ecuwige leven.
Met de ontvankelijkheid zoals wvan een kind
hzeft hij zijn hart geopend voor de ontmoeting
met het Kerstekind in de ziekenzalving. Met een
groot geloof en een sterk vertrouwen heeft hij
in het ontvangen van «het Lichaam wan Kristuss
de kracht gevonden om zijn lijden van de laatste
dagen, in volle overgave san de Heer, te dragen.
Het was een doortrekken wan wat hij wvan
jongsaf heeft meegekregen en dat steeds hij
hem is blijven leven.

Hij was een kind wan WMaria, zijn hemelse
Moeder die hij maandelijks ging groeten in
Gaverland. Zij was het die hem dicht bij Jezus
heeft gehouden.

Wat in de dagen van zijn ziekte aan goedheid
en liefde is gegeven door zijn echtgenote en
zijn kinderen, was voor hem een grote steun en
aat hzeft hij alles met dankbaarheid beantwoora.
Zijn lieve kleinkinderen waren zijn wvreugde ;
daar bloeide tussen hem en hen een schone
liefde. Zijzelf mogen fier zijn op hun grootvader.
Van Frans bewaren we het beeld wvan een man
die in liefde wou leven, die wist wat hij wilde
en er ook voor uitkwam. Die liefde heeft hij
verder uitgedragen naar de mensen.

Heer, Gij zijt bezorgd om ons geluk, wij vragen
U dat Frans nu onze voorspreker weze bij U,
Moeder Maria, neem uw kind op in uw moeder-
lijke liefde.



