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Hoe gelukkig en wijs is de mensch, die
reeds bij zijn leverr zoo tracht te zijn,
als hij bij zijn dood wenscht bevonden (e
worden.

|} BID VOOR DE ZIEL VAN

FRANCISCUS YDENS

weduwnaar van Pharaildis YAN HECKE

geboren te Zele den 16 December 1861 en
aldaar overleden den 21 Januari 1944,
versterkt door de H.H. Sacranienten.

Lid van godvruchtige genooischappen,

Deze afgestorvene was een van die over-
tuigde Chpstenen, die welgemeend God
dienen in eenvoudige pilichtsbetrachting.
Hij wist het wel dat het niet zoo moeilijk
is den Schepper te dienen als men maar
van goeden wil is. Hij wist het wel dat
men om God te behagen geen onmogelijke
of wondere daden moet verrichten. Dag in

ag uit, altijd maar volhardend, hel alle-

aagsche dat het leven medebrengt trach-
ten goed te doen, het wel en het wee ver-
dragende, in alles op God betrouwende :
zoo kan men zijn leven samenvatten.

Gij allen die mij duurbaar zijt, tot ziens
in den Hemel ; de dood immers kan ons
niet scheiden, vermits wij weten dat wij
ne dit aardsche bestaan ecuwig leven., Heb
aebed vooral zal! ons nog eens samenbren-
gen . en elkander doen gedenken, Vooral
dank ik U voor uwe groole genegenheid
en bezorgtheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d.)







