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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Anna Maria Francisca MARIEN
echtgenostea van Mijnhear

Franciscus Emilius BOURBON

geboren te Qelegem op 10 Januari 1930 en zeer
godvruchtig overleden te Schilde op 24 Sepr. 1954
Voorzien van de H. H. Sacramenten

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het le-
wven van deze jonge moeder.

Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij smarten van
het ziek-zijn gedragen, — Zij wist dat er voor haar
ziekte geen menselijke hulp te vinden was. Alle mid-
delen waren aangewend, maar tevergeefs. En met be-
wonderenswaardige kalmte aanhoorde zij het harde
woord : Ongeneeslijk | _

Haar diep geloof richtte zich tot God ; "Ik zal lijden ;
geef mij moed om te lijden en te sterven; gaarne zou ik
nog enige jaren blijven bij man en kinderen, maar Uw
H. Wil geschiede en niet mijne”.

Beste man, God vra-gt ezn grecot offer wvan u, van
u een groter offer dan mij, ik ga naar de hemel. Aan-
bid Gods heiligen wil, blijf Hem trouw, zorg goed voor
onze kinderen en God zal voor u, voor hen cllen zorgen.

Lieve kindertjes, van uit de hemel zal uw moeder
over u waken. :

Lieve ouders, broeders, familieleden en wvrienden
toont mij uw liefde door uwe gebeden.

II. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d, afl)







