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Dierbare herinnering aan

<f_ Jongeheer

Tom CHEVALIER

zoontje van Patrick Chevalier
en Marleen Van Keymeulen

Geboren te Aalst op 10 april 1995
en na een smartelijk ongeval overleden
te Haaltert op 17 juli 1997.

Mijn klein Tommeke.

Ik kijk naar je foto

en staar uit het raam.

Ik denk aan verlopen dagen
en fluister je naam.

De dagen gaan langzaam
sinds je me verliet.

Als ik spreek tot je foto
verdwijnt m'n verdriet.

Ik weet nu heel zeker,

ooit zie ik je weer,

want ik zie het in m'n dromen
elke dag meer en meer.

Lieve mama, papa en broer,

Als prinsje ben ik geboren tot grote vreugde
van mijn broertje Bjorn, mama en papa.
Bars en onverwachts werd ik van jullie
weggerukt, moest ik heengaan zonder één
enkel afscheidswoordje of kusje.

Eén troost kan ik jullie toch geven,

ik heb geen pijn gehad.

Mama, papa, Bjorn ik had nog zo graag bij
jullie gebleven. Om samen met broertje naar
T.V. te kijken, met papa te ravotten en
mama te knuffelen.

Maar het lot heeft er anders over beslist.

Ik ben nu als een engelije

naar de hemel geviogen.

Mama, papa, Bjorn, huil maar niet,
ik ben niet echt dood moet je weten,
diep in jullie hart leef ik voor altijd.

De familie dankt u van harle voor uw steun,
uw gebed en blijken van innig medeleven.

Begrafenissen DE RYCKE @ 053/83.29.76.



Slaap Tommeken, slaap,

daar buiten loopt een schaap,
TeT SThRRp TRt Witk YORERS,
drinkt zijn melk zo zoetjes,
slaap Tommeken, slaap.






