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Voor 't leven zocht ik brood,
'k Vond 't Leven in den dood.

¥

ZALIG AANDENKEN van

RENE SPAERKEER

echtgenoot van

RACHEL VAN KERCKHOVE

geboren te Overmere den 25 November 1913 en
door een smartelijk ongeluk aan de liefde van
vrouw en kind ontrukt te Kessel ( Duitschland )
den 21 Maart 1941, gesterkt door de H. H. Sakram.

i

Hij was een goede vader en naarstig man, vol
zorg en toewijding : niets was hem te veel : vrouw
en kind waren het voorwerp van zijn zorgen en
offers. Wie had dat kunnen voorzien toen hij over
enkele weken vertrok verre van de zijnen, van
ouders, van vrouw en kind, van broers en zusters,
van verwanten en vrienden, op zoek naar het
onontbeerlijke - het noodzakelijk brood van iedere
dag. Alleen de liefde voor vrouw en kind dreven
hem daarheen ; met welgevulde handen hoopte
hij weldra weer te keeren om blijdschap te brs
gen bij vrouw en kind. De Heer heeft er echter
anders over beschikt : een pijnlijk geval bracht
hem voor de deur der eeuwigheid.

Dierbare echtgenoote, lief kind, voorwerp van
mijn zorg en offer, ik zal van bij den Heer voor U
blijven zorgen. Geliefde ouders, broers en familie,
vaartwel en moge de Heer u zegenen ; bidt voor
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