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Laa* de kinderen tot mij komen.
Mk. 10, 14.

4+ TROOSTEND AANDENKEN |

ANN BERTHA ALBERTINA 1

VAN HUYLENBROECK |
dochtertje van

JOZEF en LISETTE DE SAMBLANX

geboren te Ninove op 7 oktober 1967 en

acn de liefde van zijn ouders ontrukt
te Brussel op 20 april 1969,

Vader, Moeder, waarom wenen ?
Zegt, waarom dit rouwbeklag !
Juicht | ik vioog met d'engelen henen
Waar ik nu mee speel en lach.

Daar beneden was uw liefde

't Enigste heil van mijn gemoed ;
Sinds mijn dood uw hart doorgriefde
Heb ik meerder vreugd' ontmoet.

Leef ik blij in 't zalig Eden

| Neen, 'k vergeet U daarom niet ;
] 'k Staak alleen mijn vuur'ge bede
Als men U gelukkig ziet.

— « Wij minden ons kindje zo teer,

Waarom het ons ontnemen, o Heer?»
— « |k minde het kindje nog meer
‘ En daarom nam ik het al weer ».
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