Jules Van Hulle

Geboren op 18-12-1892 te Gent

Overleden op 10-12-1965 te Gent
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Gelukkig de mens die zijn betrouwen op
God stelt en die zijn ogen niet vestigt op
ijdelheden en bedrieglijke dingen.

(H. Schrift.)
T
BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Jules van Hulle

feestbestuurder van de Vereniging voor
vreemdelingenverkear van het Donkmeer

geboren te Gent, op 18 december 1892 en

godvruchtip overleden te Gent (Gesticht H.

Familie), op 10 december 1985, gesterkt door
de HH. Sakramenten der Zieken.

——

Mijnheer Jules was een echts Donkman.
Hij was zo vertrouwd met het meer en zijn
schilderachtige omgeving. Geen enkel plekje
of kantje was hem onbekend en zo graag
was hij gids om nieuwe toeristen in te wij-
den. Biezonder ging zijn kommer naar de
gepaste uitbreiding wvan de attrakties aan
het Donkmeer. Wat deed hilj nlet voor de
Eendenkooi en met welke belangstelling
volgde hij het Boerenkrijgmuseum ?

Gedurende vele jaren was hij Feestbestuur-
der en wist hij aktief mee te werken om de
jaarlijkse waterfeesten aan het Donkmeer te
doen uitgrosien tot een van de meest ver-
maarde zomerattrakties van ons land.

De dierbare overledene was verdraagzaam
tegenover elk en hij eerbiedigde de mening
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van een ander. Hi] was biezonder dienstvaar-
dig.

Dierbare Josephine, dank voor uw grote ge-
negenheid en zorgen gedurende mijn ziekte.

Dierbare familieleden, vrienden en kennis-
zen vaartwel, tot in het andere leven en
vergeet mij niet in uw zondagmis.

Heilige Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor hem.

De families VAN HULLE en KERSTENS,

gevoelig getroffen door uw blijken
van deelneming danken U op-
recht.

Begraf. Claeys, St.-Margrietstraat 14, Gent.
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