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Het iz de Heer alleen
die ieder woord verstaat,
die ieder hart kan troosten
wannear het bloeden gaat.
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De boodschap van Kristus neemt het lijden en
de dood niet weg maar geeft ze een diepere zin
daarom bidden wij voor het leven, het lijden
en sterven van

DE HEER
August, Georges Becqué

echtgenoot van
mevrouw LOUISA DE KERPEL

Geboren te Schellebelle, op 11 juli 1912 en
overleden in de kliniek te Wetteren, op 8 juli
1086, voorzien van het H. Ziekensakrament en
begenadigd door de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940-1945.

Alleen God weet waneer een mensenleven rijp
iz om geplukt te worden. Onze dierbare owver-
ledene heeft zijn kruis gedragen vertrouwend op
Gods Voorzienigheid.

Wanneer de levensavond aanbreekt en het einde
ervan zich stilaan opdringt, dan iz de herinne-
ring aan de wvolbrachte plicht en van de trouwe
plichtsvervulling de meest treffende en deugd-
doende vreugde.

Hij was een man om van te houden, om nooit
meer te vergeten. Eenvoudig. gedienstig en onge-
kunsteld. Maar bovenal wist hij zich thuis. hij

zijn beminde echtgenote ; woor haar leefde hi],
voor haar was hem niets teveel en zij samen
waren é&én en al zorg wvoor hun kinderen en
kleinzoon.

God, wij danken U woor dit voorbeeldig leven
van eenvoudige ecrlijkheid en trouwe plichts-
vervulling. Wij missen nu zijn liefde, zijn blijd-
schap, zijn wijze raad en zijn bekommernis om
alles. Laat niets verloren gaan van al het scho-
ne en het goede dat hij in ons heeft doen ont-
staan.

Mijn goede echtgenote, heb dank wvoor de wvele
jaren waarin we samen in schong echtelijke
trouw door het leven mochten gaan. Een moei-
lijke tijd staat u te wachten, masar denk er aan :
eens zien we mekaar terug en voor altijd.

Goede kinderen en kieinzoon Andy, de moole
herinneringen aan ons samenzijn met moeder,
zullen woor u een troost en een bemoediging
blijven.

Dierbare familie, goede buren en wvrienden, ik
reken op uw verdere blijken van vriendschap en
aandenken in een vurig gebed.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw gebed en blijken van kristelijke
deelneming, DANKEM U :

Zijn echtgenote, kinderen en kleinzoon,
De families Becgue, De Kerpel, Cattoir en
Bontinck.

Begr. Cl. Van Bever, 692008 - Druk Verbaere



