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Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen.

+ VROOM AANDENKEN t
aan onze welbeminde

Eerwaarde zuster EDILBURGA

van de zusters Franciskanessen van Gent
in de wereld Jutfrouw

Clementia VAN KERREBROECK

Geboren te Esklo, op 14 maart 1891.
In het klooster getreden op l4seplember 1916,
Ingekleed, op 2 januar 1917,
Geprofest, op 2 januari 191%.

Godviuchtly overleden te Balegem, op 15 december
1961,

Voorzten van de hulpmiddelen van onze Moeder de
H. Keik.

Ik heb alles g.g;nn aan Hem van Wie ik het ont-
vangen heb, en Hem olleen heb ik voor mijn erfdesl
gekozen. (H. Greg. Naz)

Zo vele jarem, vol loewiding, bleef zij zich weg-
schenken aan de opvoeding van haar lieve kleinen
in de bewaarschool, aan de dienst van hoar parochie-
kerk in medewerking van haar priesters, aan haar
verzorging van aliaar en sacristij in de kapel van haar
klooster, aan haar ambt van portierster en aan al haar
ﬁp&-dmgun bezigheden.

oorwaar lk zeg U: hetgeen gij zult gedaan hebben
aan de minsie van de mijnen, zal ik canzien aan Mij
zelt gedaan. (Math.)

Onze dierbare afgestorvene was een edelmoadige sn
rechtschapen ziel. Nauwgezst en een voorbeeld van
van regeltucht en gehoorzaamheid, van godsvrucht en
zusterlijke llefde, mocht ze zich verheugen in de ach-
ting van haar oversten en de genegenheid van haar
medezusters.

Distbare oversten en medezusters, hebt dank voor
uw bazorgdheid en gebeden.

Gy vooral mijn beide geliefde eigen Zusters, ook
agan ‘s Heren dienst toegewijd, ons dubbel verwantschap
tal de herinnering aan mij in uw gebeden nog ver-
levendigen.

Welbeminde familieleden, tot weerziens bl God;
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