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Gelijk het de Heer behaagde, zo 1§ het gescnieda |
de Naam des Heren zij gezegend. Spr.» ;

.I.
TOT VROME NAGEDACHTENIS

can Mevrouw

Emilia Van Cauteren

echtgenote van Mijnheer

Alfons Hertecant

geboren te Berlare de 27 Januari 1882 en 1n de Hesr
ontslapen te Gent, na een korts*ondige ziekte, de
28 Oogst 1953, voorzien van de H.H. Sacrcmanten.

Zij was lid van verscheidene
godvruchtige genoctschappen.
ey

Al wie haar kende, o mijn God, loofde, eerde en
beminde U in haar, want de vruchten haars levens
getuigden dat G.j in haar hart verbleeft.

Wat ons het meest geruststelt, zijn haar goede
voorbeelden en de levendigheid van haar geloof.
Wij herinneren ons haur godvruchtig en heilig le-
ven, hoe zoetaardig en goed zij was jegens haar
echtgenoot en kinderen, zij die hun zo plotseling
werd ontnomen. H. Aug. Bel. IX.

De zoetste vertroosting die men meedraagtin
het graf is de overtuiging, als een onberispelijke
echtgenote, een oprechte en getrouwe vriendin,
een tedere en toegenegene moeder te hebben ge-
leefd en aan zijne kinderen duurzome lessen en
kristene deugden ten erfdeel laten. H Fr, v. Sales A

Bemirde echtgenoot, zo op een onverwacht ogen-
blik te moeten scheiden, is zeker dubbel pijnlijk.
Zoek uw troost bij God, die ors eens samenges .
bracht heeft en bij wie wij terug zullen verenigd
worden. Een vroom gebed voor mijn zielerust en
vast Codsvertrouwen zullen uw beste vertroostin-
gen ziin. 48

Mijne kinderen, weest nu voortaan een steun e%
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