Bernadette Victorine Van Cauteren

Geboren op 17-08-1891 te Berlare
Overleden op 01-02-1959 te Berlare
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Bidt voor de ziel van Mevrouw

Bernadette Vict. VAN CAUTEREN

echtgenote van de Heer
ARTHUR FRANS D’HOOGHE
geboren te Berlare, op 17 augusfus 1891 en aldaar
in de Heer ontslapen op 1 fepruari 1959, gesterkt
door de Sakramenten van de zieken en de Pause-
lijke zegen.

Lid van de Bond van het JH. Hart en van






Het is gemakkelijk een zalige dood te sterven,
als gans uw leven één voorbereiding is geweest
tot de laatste dag, als al uw inzichten, verlan-
gens en uw streven naar God gericht waren.

Zo leefde zij in bewuste verbondenheid met de
Heer al de dagen, in stipte regelmaat, van ’s mor-
gens vroeg in de H. Mis en Kommunie tot de
avond uitging in rozenkransgebed. ,

Zij was rechtschapen en werkzaam, opgeruimd -
en zacht, vreedzaam in haar omgang met iedere
mens. Haar woord ademde de rust en de over-
tuiging van haar diep gelovige ziel. Zij verkon-
digde haar goede werken niet, maar deed die blij-
moedig in stilte. In haar leefde de wens haar
verdere leven in dienst te stellen van het aposto-
laat. Op God betrouwde zij in de eenvoud van
een oprechte liefde en aanvaardde ook alles wat
Hij wilde.

In die schone overgave heeft zij, zonder klagen,
de pijnen verdragen op haar ziekbed, tot moe-
heid verglijdend de kralen van haar rozenkrans,
als de spraak haar ontbrak. Als kind van Maria,
naar wie ze enkele maanden tevoren ter beevaart
ging, wilde ze ook in haar kleuren voor eecuwig
Tusten.

Zalig de mens, die zijn plaatske weet in de ge-
borgenheid van de Schepper en zalige troost voor
wie achterblijven en door haar voorbeeld getrok-
ken worden om daar te verwijlen, waar zij rust
in de oneindigheid van de Vader en in gezelschap
van de lieve Koningin op de vooravond van wier
feest ze afscheid nam van deze wereld.

Mijn lieve echtgenoot, samen hebben we altijd
getracht, in trouwe oprechtheid O.1..Heer en de
Kerk te dienen, in de traditie van onze ouders.
Blijf trouw aan het kruiske, waarop we ’s avonds
telkens wachtten. Uw geloof zal u een troost en
sterkte zijn. Tot weerziens in de hemel.

Mijn dierbare familie, de geest die ons samen-
bond, was die van geloof en van -christeliike
liefde. Bewaart die goede gesteltenis. Bidt allen
voor mij, gij ook, vrienden en kennissen. Ik zal
u nooit verreten.






