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Hi] heeft de goede strijd gestreden,
hij heeft zijn geloof bewaard !

T

WIJ BIDDEN VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Raymond VAN CAUTER

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DER BIEST

Geboren te Aaigem op 31 juli 1912 en godvruch-
tig averleden in de O.L.Vrouwk|iniek te Aalst op
13 maart 1982, gesterkt door de
H. Sacramenten der Zieken,

Lid van de bond der gepensioneerden.

Dagelijks ervaarde deze bescheiden
overledene, in zijn omgang met dier en
plant, hoe God nabij was. Hij leefde
vaor zijn familie en wees hen de ware
weg : God en Kerk. Zijn zondagsmis,
samen met vrouw en familie, was voor
hem een houvast én een erezaak.

Nu heeft zijn God hem teruggeroepen,
na een kertstondige ziekte. Deze een-
voudige en wcrkzame man zal nu zijn
loon ontvangen: het eeuwig nabijzijn
van zijn Schepper. Wie zo gelovend ge-
leefd heeft, weet hoe de dood slechts

een doorgang is naar het Beloofde Pa-
radijs. Zulke houding wverzacht elke
menselijke smart.

Dierbaren, aanvaard mijn dank voor uw
zorgen en tedere toewijding ; geef mij
door uw gebeden nu het laatste bewijs
van onze sterke liefde.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons,
altijd. (a.s.)

Germaine VAN DER BIEST,

Paul en Rita VAN CAUTER - VAN STEERTEGEM,
Christine en Dirk,

Henri en Simonne VETTENBURG - VAN CAUTER,
Marc, Luc, Peter en Filip,

De families VAN CAUTER, VAN DER BIEST,
DE LUYCK en VIDTS

danken U wvoor uw blijken van deel-
neming en medeleven.

Uitg. M. VAN SANDE., koster, Aaigem



