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Niemand van ons leeft wvoor zichzelf alleen.
Niemand sterft woor zichzelf alleen

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer

En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer.
Of wij leven of sterven Hem behoren wij toe.

T
Zalig aandenken en een uitnodiging tot gebed
voor

Mevrouw

Agnes VAN CAUTER

echigencte van de Heer
Roger VAN DER PUTTEN

gebaren te Wanzele op 27 september 1739 en

godvruchtia overleden in de kliniek te Weiteren

op 31 maart 1980, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

MNa een lange en piinlijke ziekte is Agnes door
de Heer bevrijd uvit haar pijn, en door Hem op-
genomen om te delen in Zijn esuwig leven.

Agnes was een vrouw met een sterke persoon-
lijkheid, iemand die recht door zee ging, geen
moeilijkheden ontweek, lemand die dorste en
hongerde naar de gerechtigheid.

Zij was eepn vrouw die haar taak als echigeno-
te, moeder en kleuterleidster perfekt volbracht
omdat zij wist dat daar haar plicht lag, omdat
zij ten wolle besefte dat God, haar Schepper
en Heer, haar die taak had opgelegd, Niets en
niemand kon haar wvan die levenshouding af-
brengen, zelfs wanneer de ziekte haar voor de
eerste keer neervelde, eenmaal fterug op de been
hernam ze met dezelfde wilskracht haar taak
terug op.

Alleen wanneer de ziekte fataal toesloeg moest

zij haar neoodgedwaongen geven, maar nooit
heeft zij de hoop opgegeven. Ook in haar diep-
ste lijden bleef zij de sterke persconlijkheid
die niet klaagde maar tot het laatste bleef wech-
ten wvoor het leven.

Wij weten dat het lijden en de dood wvan
Agnes niet zinloos en niet nutteloos is geweest
omdat wi] geloven dat dit alles is opgenomen
in het wverlosserde lijden wvan de Heer, en dat
ze met de Heer geleden heeft en gestorven is
voor de verlossing van allen Omdat wij weten
dat zij in haar dood @an de Heer toebehoort en
met de Heer zal wverrijzen tot een onverganke-
lijk leven,

Mijin dierbare echtgenoot, kinderen, ouders,
broer en zusters, hebt dank wvoor uw nooit af-
latende liefdevolle zorgen. Gedenkt mij in uw
gebeden, want ik blijff over U allen waken wan
bij de Hemelse Vader.

O.L.Vrouw wan Lede, wees haar voorspreekster
bij de Heer.

Troostval waren voor ons de blijken van deel
neming en gebed wvoor onze dierbare overle
dene.

Hiervoor danken U wvan harte :

Reger VAN DER PUTTEN en kinderen
Dirk, Lieve en Marc,
De Heer en Mevrouw Gaston VAN CAUTER -
BOGAERT,
De families : VAN CAUTER, VAN DER PUTTEN
BOGAERT en IMPENS.

Wichelen, 7 april 1980.
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