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Het leven is als een woud,
veelal haalt men de goeden er uit,

Dankbare herinnering aan

de heer

EDDIE DIERCKX
Echtgenoot van Leen ADRIAENSEN

Geboren te Herentals op 8 april 1951
en overleden in familiekring te
Zandhoven op 27 augustus 1997.
Gesterkt door de H. Sacramenten der
Zieken.

Niemand had een jaar geleden durven denken
dat Jij er niet meer zou zijn, onzen Eddie, den
bakker, één van de meest energieke mannen
die we kenden. Onze ergste vrees is echter
waarheid geworden. Een meer toegewijd man
aan zijn zaak en de zijnen kenden we niet. Een
knokker mel een droom: binnen enkele jaren
samen mel Leen genieten van het gedane werk
en een stukje van de wereld zien. Genieten ook
van wat Je kinderen Tanja en Peter nog voor
Jou in petto hadden.

Je was een sfrenge man als het nodig was,
recht voor de vuist, maar ook zo'n lachbek, een
levensgenieter. Je had de gevreesde ziekte
reeds een keer verslagen. We bewonderden Je
moed en strijdlust, Je vermogen om tegenslag
te relativeren. Je lachtranen waren onvergetelijk.
Eddie, Je bent er niet meer. Toch dragen wij
allen een stukje van Jou mee in ons hart. Je bilijft
leven door de mooie herinneringen die wij aan
Jou hebben. Ons Leen, ons Tanje, onze Peter,
ze kunnen op ons rekenen. Je had gevraagd
om hun te helpen en te troosten. Je kunt op ons
rekenen Eddie, zoals wij op Jou konden
rekenen. Rust zacht en wacht op ons, tot wij Jou
weer in onze armen kunnen sluiten.

Dag Eddie, tot ziens.









