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Dit weze een vrome herinnering en een
uitnodiging tot gebed wvoor

Mevrouw

Bertha DIERCKX

weduwe van de heer

Fernand KINET

Geboren te Borgerhout op 5 juni 1901 en in
de Heer ontslapen in het St.-Lodewijkrusthuis
te 's-Gravenwezel op 24 december 1981, ge-
sterkt door de ziekenzalving en de pauselijke
zegen in het uur van de dood.

Zij was lid van de Vrouwengilde St.-Anna,
Borgerhout, e&n lid van de Katholieke Ver-
eniging van Gehandikapten,

Haar kinderen, schoon- en kleinkinderen,

danken U innig wvoor uw gebeden
en troostende blijken van medeleven.

Moeder is het eeuwig Kerstfeest gaan
vieren in de hemel

Zij zal nu ook Gods vreugde ontdekken
want eenr stralend Licht is over haar
opgegaan (Jes. 9). Die vreugde geven
we mekaar door, want de Heer is ons
geboren.

Haar leven was moeder zijn in de volle
zin; een leven van zorg en vreugde voor
haar kinderen en kleinkinderen; eemr
leven om hulp te bieden zolang haar
krachten het hebben toegelaten.

Met de ouderdom kwam veoor haar ook
de tijd dat =zij dit alles niet aan kon,
maar toch bleefl zij optimistisch en toon-
de zij zich dankbaar om al de goede
zorgen waarmee zi) werd omringd.

Wij danken de Heer voor dit schone
leven en wij bidden voor mekaar opdat
we eens weer samen mogen wonen bij
de Heer.
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