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DANKBAAR QEDEMEEN WIJ
Mejuffer

Anita DIERCKX

Studente aan de H.R.I,T.O. te Schoten,
gebamn le Si.-Antonius-Brecht. op 21 maart
1959, na een smartelijk ongeval aldaar
overleden, op 8 seplember 1975,

Wij danken U, Heer,

voor deze jonge mens,

die ons zo nabij en zo dierbaar was,

en die nu zo plotseling en te vroey 1s wegge-
vallen uit deze wereld.

Wi danken U,

voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan
en voor de levensyreugde die zij ons bracht.
Laat haar, Heer, in uw niecuwe schepping,
dat geluk blijven ervaren.

Lieve Anita,

wij kuanen niet geloven

dat je korte leven vergeefs is geweest

en dat alles wat je voor de mensen betekend
hebt nu verloren 1s.

Je gulle lach en blijheid, je hartelijke omgang
zullen ons steeds bijblijven.

Vader, moeder, zusters en broers,
grootouders, verwanten en vrienden,
wi} allen blijven leven van je herinnering
in afwachting van een nooit eindigend,
immer blij weerzien. Dank voor alles.

Heer, geef haar de eeuwige vrede en de al-
tijddurende vreugde.

De families:

DIERCKX - VERMEULEN

betuigen LU hur dicpgevoelde dank om
uw gebeden en uw oprechte deelneming.

Begraf, J. VERPOTEN - Oslegem - T. 83.02.19



