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Geboren op 21-06-1895 te Schilde
Overleden op 16-05-1969 te Schilde
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
de Heer
Alfons Frans Jan DIERCKX

echtgenoot van Mevrouw

Carolina Melania SOMERS

geboren te Schilde op 21 juni 1895 en aldaar
godvruchtig overleden op 16 mei 19569.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken en
de Pauselijke Zegen «in articulo mortiss.

Benauwdheid en pijn heb ik geleden en de
naam des Heren heb ik aanroepen. Ps. CXIV.

Hij was een man van sterk geloof, rechtzinnig
en eenvoudig, godvrezend en aiwijkend van het
kwaad.

Hij leefde te midden van ons, steeds goed
stichtend waar hij kon en allen met liefde
emringand ; esnieder beminde hem ook, omdat
hij niets anders deed dan zichzelf vergeten en
aan anderen dacht.

Zijn dood was een voorbeeld, zijn woord een
aanmoediging tot het goede, zijn lijdensweg
een gehed.

Duurbare echtgencte, zoon, schoondochter en
kleinzoon, het is geschied gelijk het de Heer
behaagd heeft ; ik weet dat gij mij oprecht
beminde, daarom durf ik op uw vurige gebeden
rekenen ; God die lijden in vreugde verandert
roept ons tot een eesuwig gelukkio bijeenzijn.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U1

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Mevrouw Alfons Dierckx-Somers,

Dhr. en Mevr.
René Dierckx - Simonts en hun zoon Jan,

De families Dierckx en Somers,

danken u voor de blijken van deelneming
en gebeden.
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