Frans Van Den Eeckhout

Geboren op 15-04-1937 te Eeklo

Overleden op 15-06-1995 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ik heb gelukkig geleefd
mij met weinig tevreden gesteld
niets gevraagd en veel gekregen

en ik ben
van alle goede dingen voldaan
Aandenken aan zachtjes tot God gegaan.
De Heer ;
Frans VAN DEN EECKHOUT o
huil maar niet.
echtgenoot van mevrouw Ik ben niet echt dood
Hortentia VAN DE KEER moet je weten.
‘Echt’ dood ben ik pas
Geboren te Eeklo op 15 april 1937 en overleden als jij me bent vergeten ...
in het A.S.Z. te Aalst
op 15 juni 1995.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken. Voor uw aanwezigheid en gebed danken U :

Hortentia Van de Keer, kinderen en kleinkinderen
Arthur Van den Eeckhout (+) - Maria De Pauw
De families Van den Eeckhout, Van de Keer, De
Pauw en Van Impe

Begr. De Ras Drukk. Godewsin
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