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Wees tot de dood toe getrouw en ik zal u de
kroon des levens geven. Apoc. 11.

¥
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echtgenoot van

MARIA KUYS,

geboren te Overmeire den 9 Juni 1852 en aldaar
overleden den 1 Maart 1923.
Versterkt door de H.H. Sacramenten,
—

De vrees des Heeren geleidde hem van zijne
kindsheid af; toen de beproeving hem overviel,
heeit hij tegen God niet gemord, maar bleef hij in
de vreeze Gods onwankelbaar volherden en be-
dankte God altoos. Job. 11,

Hoe wiis en voorzichtig is de mensch die zoo
tracht te leven gelijk hij wenscht eens te sterven.

: Thom. 4 Kempis.

Mijn duurbare echtgenoote, wij moeten ons aan
Gods heilige schikkingen onderwerpern, hoe piin-
lijk zij ons ook mochten schijnen, want Hij is
oneindig. wijs en vol liefde tot ons; onze schei-
ding zal niet eeuwig duren. Mijne duurbare
kinderen vaartwel en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7j.en7q.)













