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Ik misse U waar ik henen ga

of waar ik henen keer.

Den morgenstond, de dagen rond

en d'avonden nog meer.

Wanneer alleen ik tranen ween

't zij droevig, hetzij blij,

ik misse u, o ik misse u 2o,

ik misse u neffens mi. (G. Gezelle)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
ERNEST VAN CAUTEREN

echtgenoot van mevrouw Lazaro Tobal Aurora

geboren te Berlare op 30 december 1937
en godvruchtig overleden in het A.S.Z. te Aalst
op 15 januari 1995,
gesterkt door de H. Sacramenten.
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Lieve Papa,

je lijkt maar even weg, maar toch kom je niet meer
terug. De leegte die jij hier nalaat kan voor ons niet
meer worden gevuld. Alles random ons herinnert hier
aan jou. Kunnen wij nog een beter aandenken hebben?
Ik heb ontzettend veel van jou geleerd en we hadden
samen ook nog heel wat kunnen verwezenlijken. Over-
al waar ik je gezocht heb, heb ik jou gevonden, lieve
papa. Je waart strijdlustig en altijd voor discussie be-
reid, waarbij wij uiteindelijk toch moesten toegeven en
waar velen goed bij gevaren hebben. Blijf er om lachen,
papa.

Ik vraag me af waar jij al die moed bleef vandaan halen.
Geen enkele kreet van pijn hoorden wij van jou, ook
al sprak je gezicht voor zichzelf. Je hebtenorm geledean
onder een ongeneeslijke ziekte, waartegen je een strijd
hebt geleverd die niemand ooit zal vergeten. Het was
ean grote viam die ze bij jou moesten doven. Dank
voor alles, lieve papa.

Woor mama waart gij alles. Samen hebt gij twintig heel
mooie jaren gekend. Zij heeft uw ziekte mee gedragen
en tot het laatst was zij bij u. En gij waart zo dankbaar
voor haar en voor allen die u hebben verzorgd en u
nabij waren, familie en vrienden. Zelfs anderen wist gij
moed te geven. Mama en ik, we zullen u zo missen.
We blijven u bijzonder dankbaar.

Christus, Licht van ons leven,

schenk nu aan Ernest uw licht ten volle,

uw licht dat geen avond, geen einde kent.

De families
VAN CAUTEREN, LAZARO,
SICHIN en TOBAL
danken voor uw gebed en voor uw
deelname in de rouw.

Begraf, Vagrman-Sale, Berare (oud huis Poppe-Van Gijsegham)
Druk. E. De Veirman, Berare



