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Geboren op 10-09-1920 te Tollembeek
Overleden op 14-05-1992 te Edingen

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Zij zal de lente niet meer zien,
die uitbrak in alle tuinen,
zif mocht haar ziekenkamer ruilen
voor licht en lucht als nooit voordien
in 't land waar zonder zorgen
het lente is en morgen.

MEVROUW
Marie-Jeanne VAN CAUWELAERT

Geboren te Tollembesk op 10 september 1920
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Val-Lise " te Edingen op 14 mei 1992, gesterkt
door de Heilige Sakramenten der Zieken.

Marcel CARLIER,

Paul en Anita CARLIER - LENAERTS
en kinderen,

Jean-Claude CARLIER,

de families VAN CAUWELAERT, CARLIER,
DAMINET en VANDERHOUDELINGEN,

danken U voor de blijken
van innige deeineming.

Afscheid nemen is

met zachte vingers

wat voorbij is dicht doen

en verpakken in goede gedachten van
herinnering.

Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen is

met dankbare handen

weemoedig meedragen

al wat waarde is om niet te vergeten.

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en niet kunnen vergeten.

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven,

men leert het noott ...
Ward Bruyninckx.



