Rosalie Neerinckx

Geboren op 13-11-1894 te Mere

Overleden op 12-08-1969 te Aalst
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T Tot zalig aandenken aan

Merrouw

ROSALIE NEERINCKX,

weduws van de Heer

Gustaal De Sadeleer

geboren te Mere de 13 november 1894 en godvruchtig
overleden te Aalst de 12 augustus 1969
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis,

o

Ons moeder is nu gelukkig en is na een langdurige ziek-
le vader gaan vervoegen bijde verrezen Heer Jezus. Dit is
de zalige gedachte voor oos die geloven in de Verrijzenls
van Kristus dis gezegd heeft: “Het is goed dat ik hesnga
want [k ga u ecn plasts voorbehouden bij de Vader™

Gans haar leven heeft moeder gezorgd en gespaard. Ze
leefde op een onopvallende manier en was goed voor leder-
een die haar benaderden, Hasr zickte droeg ze op die zelfde
manier als haar leven was : eenvoudig en stil de pijnen en
lasten verdragen in aansluiting bij het lijden van Kristus.

Moge 2ij samen mei vader rusien in de liefde van de
Heer.

Mijn goede kinderen en familie, dank om uw goede zor-
gen en uw regelmatige bezoeken in het hospitaal. dank om
uw liefde en genegenheid voor mij. Moge de Heer u allen
verder zegenen en bewaren in oprechte liefde voor mekaar.

Dhr Petrus DE TROYER.DE SADELEER
kinderen en kleinkind,

Dhr en Mevr. Edgard DE SADELEER-
GOOSSENS,

Dhr en Mevr. Pierre VAN DEN BERGHE-
DE SADELEER,

De families NEERINCKX, DE SADELEER
en WIINS,

BEDANKEN.

Drukk Redant, Mere



