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« Heer, wees mij genadig. »

t

BID VOOR DE HEER

Jules NECKEBROECK

echtgenoot van Mevrouw Anna VAN DORPE

geboren te Scheldewindeke op 12 september

1857 en godvruchtig overleden te Zottegem

{Kliniek St-Elisabeth) op 2 februari 1578, ge-

sterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser,

Voorzitter N.5.B.

Voorzitter der Fanfara St-Martinus - Balegem.

Beheerder 5.V. De Kring - Balegem.

Soms kan iemand zo getekend zijn door lijden
en gftakeling dat wi] de dood zian als een
laatste teken van Gods welwillendheid voor de
mens. Maar toch blijven wij teneergeslagen
achter bij dit verlies en voelen wi] de al-
wezigheid aan van jemand die ons dierbaar
was en blijft. Maar we willen ool dankbaar
zijn voor dit drukgevulde voorbije leven dat
pas eindigde in het tachtigste levensjaar. En
dat ondanks de strijd die hij meemaakte in
1914-1918.

Jules was een actief en sociaal gericht man,
niet alleen bij de behartiging van zijn drukke
handelszaak, die een stuk van zijn leven was,
maar ook in het verenigingsleven. Het bracht
hem in kontakt met vele mensen die een
goede herinnering zullen bewaren aan deze
man,

Samen met zijn goede vrouw, zijn familie,
2ijn vrienden en niet het minst zijn kameraden
uit de eerste wereldooriog, bidden wij de
Heer om vergeving voor wat klein en onvol-
maakt was in dit leven an bavelen hem wvlak
vaar aswoensdag aan bij God de almachtige
Vader,

« Gedenk o mens dat Gij van stof zijt en tot
stof der aarde zult wederkeresn, »

Maar die veertigdagentijd loopt uit op Pasen,
de herdenking van de Verrijzenis van Christus
gls voorbode voor ons allan.

Danken voor uw christelijk meeleven :

Mevrouw Jules NECKEBROECK, geboren Anna
VAN DORPE,

De families MNECKEBROECK, VAN DORPE,
COUSSERIER en STEVENS.

Uitg. . Van der Stricht Lutgart, Balegem.




