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De sterke vrouw, wie zal ze vinden ? Buiten
mate groot in hare waarde.

+ ZALIGE GEDACHTENIS
VAN :
Mathilde rersyn
WEDUWE VAN :
Henri Van Hauwaert

geboren te Qeselgem, 13 Oogst 1861en er
~ overleden, 8 Januari 1934,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Van op haar lijdensbed heeft deze betreurde
moeder aan God hare offers gebracht: het goud
der liefde ; uit liefde tot den gekruiste Jgezus
verdroeg zij tot den laatsten stond het zoo
lastig lijden, waarinede Hij haar kwam louteren
‘voor 't eeuwig Leven! Den wierook der gods-
vrucht : hoe blijde was zij, nog eens v6or haren
dood, haren Rechter te mogen ontvangen en
- met welke ingetoogenheid aanbad en dankte
zij Hem | : :
~ Omdat zij aangenaam was aan God, was het
noodig dat zij beproefd werd. Doch naarmate
~ hare pijnen heviger werden, naar diezelfde mate
- 0ok nam haar geest van geloof en betrouwen

%:Je._tat de algeheele overgeving aan Gods H.
il. :

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, vaart-
wel! O doet uw beste om op mijne voetstap-
pendoor 't leven te gaan en gij zult ook een
heilig einde hebben, zooals God mij heeft ge-
schonken. Maar dit einde is nu voor mij en zal
dan ook voor u zijn “ het ware Begin van de
eeuwige belooning bij God in den Hemel, Ik

~dank u allen en u in 't bijzonder, mijne fieve
dochter, die mij toch zoo getroost en zooengel-
achtiz hebt bijgestaan. Rijkelijk zal de Heer U
dat loonen. Bidt voor uwe moeder. .

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. aﬁ.)







