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Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de ziel van

e Heer

Remi Van Vaerenbergh
weduwnaar van Mevrouw

Marie Heirman

geboren te Overmere, op 16 februarl 1877,

en er overleden op 28 mei 1970.

Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken,
Oud-strijder 19141918,

Remi mocht het voorrecht genieten een der oudste
inwoners van Overm :re te worden. En toch goaot een
mensenleven snel voorbl), toch is het altijd te vroeg
wanneer een geliefde vader heengaat.

ledereen hield van hem om zi'n goedhartig en een-
voudig karakter; voor elkeen had hij een goed woord:
om te helpen was hij altljd gereed.

De diepe ontroering van zijn kinderen en kleinkin.
deren getuigt echter hoezeer hij door hen bemind
werd. Dit was ook ten volle verdlend, want veor z)n
gezin heeft hj zich ten volle gegeven: door jarenlange
zware arbeid, door toegewljde zorg voor de opvoe-
ding van zi|n kinderen heeft hj in moeilijke tijden een
gelukkig gezin opgebouwd. Beproeving en rouw wer-
den hem niet bespaard, doch moedig heeft hij volge-
houden zodat hij met voldoening kon zlen hoe zijn
kinderen goed door 't leven gingen. Terecht heeft hij

genoten van een gelukkige oude dag, omringd met
innige lielde en beste zorgen.

God, wij danken U dat Gij ons zulk een vader gege-
ven hebt. Meem hem nu op In uw eeuwlge vreugde,
in 't blijde weerzien van moeder en ons eerste overle-
den broertje. We blijven voor elkaar bidden tot we
eens weer allen samen =ijn.

H. Hart van Jezus, wij hebben betrouwen op U.

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:
De familiea VAN VAERENBERGH,
HEIRMAN,
DE BRUYCKER en
VAN RUYTEGHEM.
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