Georges Zoeter

Geboren op 05-02-1907 te Gent

Overleden op 27-01-1993 te Veurne
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Dankbaar aandenken aan

De Heer Georges ZOETER

weduwnaar van Mevrouw Lydia COPPENS
echtgenool van
Mevrouw Godelieve VANDENBUSSCHE

geboren te Gent op 5 februari 1307 en
godvruchtig overleden te Veurne op 27 [anuari
1803, gesterkl door de lasiste sakramenten.

Godelleve VANDENBUSSCHE, ziin echigenote ;

Georges en Guidia CLERMONT-ZOETER,
Jose en Rolande VANDAELE-ZOETER,

Guido en Fernande FINAUT-BLIECK,

zijn kinderen ;

Nathalie en Brigitte CLERMONT,
Birger en Britt FINAUT, zijn kleinkinderen ;

De {amilies ZOETER, COPPENS,
VANDENBUSSCHE en BLIECK,

danken U voor uw vriendschap tijdens
zijn leven en voor uw blijken van made-
leven bij dit alscheid.

Druk Dewaele Nieuwpoor!
Ultvaariverz, Dezutter bvba Nieuwpoort/Koksijde

www.indeken.be

THUISKOMST

Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,

je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkemenheid,

van pijn en van verdriet. God zal je geven

een onbegrensd geluk in onbegrensde 1ijd -

je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen
zoals gen mens de meesl-geliefde mist.

De jaren van geluk zijn noolt meer uit te wissen,
En ik gelool : God heeft zich niet vergist...

Goede Vader,

de mens die mij het liefste was
hebt Gij van mij weggenocmen,

Wij hielden van elkaar

en gingen samen een deel van ons leven,
Veel hebben wij met elkaar gedeeld,
vreugde en lead,

goede en kwade dagen.

Wij hebben het goed gehad, samen,
al ging het niet altijd gemakkelljk.
Ik dank U daarvoor.

Mijn man heelt nu als eerste

de eindstreep bereikl.

Ik blijf alleen achter.

Wees zijn liefde en trouw indachlig
en geef mij de kracht en de moed
om verder te leven naar uw wil,
ook al valt mij dat soms zwaar.



