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T,.
Bid God voor de ziel van
MEVROUW.

JULIA  Z20ETE

Weduwa van Heer August YANNEUVILLE

geboren te Adinkecke, de 13 november 1888 en
schielijk overleden te Oastende, de 26 jull 1959,
gesterkt door het H, Qliesel,

In uw handen, Heer, beveel tk mijn geest.

Hear uur was gekomen... de dood is het einde van
alle kwalen, het begin van het eeuwig laven.

Zallg dle beproeld worden, went de tijd van beproe-
ving Is een tild van genade, wearne (God de kroon des
levens aan zijn getrouwen geelt,

Het Geloaf leart ons dat al wat gebeurt, het werk is
van de Goddelijke Voorzienigheid ; dat al wal God ons
averzendt, hoe pijnlljk het ook weze, strekt taot ons wel-
ziin ; dat wij door het opnemen van ons kruis onze
Verlosser moeten navolgen en door het lijden opgaan
tot de eeuwlge vreugde.

O God, 2an wlen het eigen Is altijd genadig te zijn
en te sparen, ontlerm U over uw dienares en vergeef
haar al helgene zil door menselijke zwakheid misdaan
mocht hebben., Dit bidden wij U door Jezus-Christus,

onze Heer.

Duurbare femille en vrienden, weet dat  het gebed de
Ceste manier is em uw genegenheld voort te belonen.
Bidt dus veel voor mij. Veartwel,

H. Hart van Jezus, tk heb betrouwen op U,







